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WE KOMEN BIJ ELKAAR

Muziek voor de dienst door 4Tune

Welkom

Aansteken van de kaarsen

Orgelspel

Stilte

Aanvangslied Opwekking 797 - Breng Ons Samen

U roept ons samen als kerk van de Heer, verbonden met U en elkaar.
Wij brengen U lof, geven U alle eer, eendrachtig, veelstemmig en dankbaar.
Jezus is gastheer en nodigt ons uit: waar Jezus woont, voelt de liefde zich thuis.

Jaag naar de liefde, de vrucht van de Geest, die alles gelooft en verdraagt.

Streef naar de gaven die God aan ons geeft: veelkleurig, verschillend en dienstbaar.

Eenheid en waarheid ontmoeten elkaar: liefde brengt samen, verbindt en aanvaardt.
Refrein
Breng ons samen, één in uw naam. leder is welkom hier binnen te gaan.
Samen, één door de Geest; verbonden in liefde, die U aan ons geeft.

U roept ons samen voor Woord en gebed, als deel van uw kerk wereldwijd.

Wij bidden om vrede, verzoening en recht; gebruiken met vreugde de maaltijd.
Wij breken het brood en verstaan het geheim om samen uw kerk en van Christus te
zijn. Refrein

Wij belijden één geloof en één Heer; zijn geroepen tot één hoop, tot uw eer.
Heer, geef vrede die ons samenbindt. Vader, maak ons één. (2x)
Refrein (2x)

Groet
voorganger Genade en vrede van God de Vader en van Jezus Christus onze Heer.

allen Amen.

Bemoediging en drempelgebed

vg Onze hulp is in de naam van de HEER
allen die hemel en aarde gemaakt heeft,
vg die trouw blijft tot in eeuwigheid

allen en niet loslaat wat zijn hand begon.
(drempelgebed) .... door Jezus Christus, onze Heer.
allen Amen.



Psalm van de zondag Psalm72:1en7
Inleiding op de dienst

Lied Opwekking voor kids 241 - Van A tot Z
Tekst en muziek: Koen Hartman © Koen Hartman 2006

A van almachtig,

B van Bevrijder,

C is van Christus, Gezalfde van God.
D is van Dienaar,

E is van eeuwig,

F van Formeerder, Hij schiep het heelal.
G van gekruisigd,

H is van Hoeksteen,

I van Immanuél, God is met ons.

J is van Jezus,

K is van Koning,

L van Zijn liefde, die Hij aan mij toont.

Refrein

Van A tot Z bent U de hoogste Heer.
Alfa, Omega en zoveel meer.

Oneindig groot is ook uw heerschappij,
U bent het einde voor mij!

M van Messias,

N is van nederig,

O is van Opstanding,

P van Profeet.

Q van 1.Q.: onze God is de slimste.
R is van Rots en

S is van Schild Refrein

Na, na, na...

T is van Toevlucht, een veilige haven,
U van uniek,

Verlosseris V.

W is de Weg,

X voor extra bijzonder.

1J voor ijzersterk,

Z van Zoon van God. Refrein

Gebed



Lied Opwekking 807 — God van licht
In mijn twijfels, mijn verdriet, in mijn falen ontbreekt U niet. In uw liefde reist U
mee.
U bent de rust als het stormt op zee. U bent de rust als het stormt op zee.
In mijn onrust neemt U mijn hand. In mijn vragen houdt uw Woord stand. In uw
liefde reist U mee.
U bent de rust als het stormt op zee. U bent de rust als het stormt op zee.
Refrein:
God van licht, wees mijn gids. Leid mij door het donker. Ik vertrouw op U.
God van licht, wees mijn gids. Leid mij door het donker veilig naar de kust
waar U woont. (4x)
Storm en golven vrees ik niet. In de morgen zing ik mijn lied. In uw liefde reist U
mee.
U bent de rust als het stormt op zee. U bent de rust als het stormt op zee.  Refrein
U schijnt feller dan de sterren. Heer, U leidt ons door de storm. (4x) Refrein

De kinderen gaan naar de kinderdienst.

WAAR WE HET OVER HEBBEN

Schriftlezing Mattheus 3 : 13 t/m 17

Toen kwam Jezus vanuit Galilea naar de Jordaan om door Johannes gedoopt te
worden. Johannes probeerde Hem tegen te houden met de woorden: ‘Ik zou door U
gedoopt moeten worden, en dan komt U naar mij?’ Maar Jezus antwoordde: ‘Toch
moet je het doen, want zo dienen wij de gerechtigheid geheel en al tot vervulling te
brengen.” Toen deed Johannes het. Zodra Jezus gedoopt was en uit het water
omhoogkwam, opende de hemel zich voor Hem en zag Hij hoe de Geest van God als
een duif op Hem neerdaalde. En uit de hemel klonk een stem: ‘Dit is mijn geliefde
Zoon, in Hem vind Ik vreugde.’

Lied 524:1,4en 5
Uitleg en verkondiging

Lied 513:1,2en 4
Tijdens dit lied komen de kinderen terug uit de kinderdienst.



BEDIENING VAN DE DOOP

Lied Het is goed (Matthijn Buwalda & Jan Smit)

1. Heel je leven Refrein

Is een reis, je komt van alles tegen Dat je krijgt wat je maar nodig hebt
Onderweg draag je een rugzak vol Dat je vindt terwijl je zoekt

verleden Met de moed gewoon jezelf te zijn
Vol met keuzes zelf gemaakt Er zijn anderen genoeg

Maar ook vol toevalligheden Dat je licht vindt als het donker wordt
Ik kan het weten En dat alles wat je doet

Ben daar ook geweest, heb diep gezeten  Door de liefde wordt omgeven
Ik hoop dat m'n lessen jou een voorsprong Dan zul je weten: het is goed

geven
Op de wegen die je gaat

En ik wens je heel je leven:

2. Stel je open 3. Het is goed op eigen benen te staan
Kom jezelf maar rustig onder ogen Het is goed je eigen weg te gaan
Geen van ons blijft heel en ongebroken =~ Neem de tijd om te ontdekken waar je
Leg wat fout ging bij me neer staat

Deze reis is nog niet over Wees niet bang om op je bek te gaan
Waar je ook heen gaat Al doet het nog zo'n pijn

Weet dat altijd Iemand voor je klaar staat Ik geloof in jou en zal er voor je zijn
Of het goed of soms ontzettend fout gaat Ik zal er voor je zijn

Echt, ik weet er alles van Ik zal er voor je zijn.

Dus ik hoop voor heel je leven:

Refrein

Presentatie

Lied Opwekking 599 — Nog voordat je bestond

Nog voordat je bestond, kende Hij je naam.

Hij zag je elk moment, en telde elke traan.
Omdat Hij van je hield, gaf Hij zijn eigen Zoon.
Hij wacht alleen nog maar totdat je komt.

En wat je nu ook doet, zijn liefde blijft bestaan.
Ook niets wat jij ooit deed verandert daar iets aan.
Omdat Hij van je houdt, gaf Hij zijn eigen Zoon
En nu is alles klaar wanneer jij komt.

Refrein  Kom tot de Vader, kom zoals je bent.
Heel je hart, al je pijn is bij Hem bekend,

de liefde die Hij geeft, de woorden die Hij spreekt,
daarmee is alles klaar wanneer jij komt.
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En wat je nu ook doet, zijn liefde blijft bestaan,
want niets wat jij ooit deed, verandert daar iets aan.
Omdat Hij van je houdt, gaf Hij zijn eigen Zoon

en nu is alles klaar wanneer jij komt. Refrein 2x

De liefde die hij geeft, de woorden die hij spreekt.
Hij wacht alleen nog maar totdat je komt.

Uitleg van de doop
Doopgebed
Doopvraag aan Amber
Vragen aan ouders
Bediening van de doop

We gaan staan.

Lied Opwekking voor kids 185 - De Here zegent jou

Zangeres 4Tune Allen

De Here zegent jou De Here zegent jou

en Hij beschermt jou, en Hij beschermt jou,

Hij schijnt zijn licht Hij schijnt zijn licht

over jouw leven. over jouw leven.

Hij zal genadig zijn Hij zal genadig zijn

en heel dicht bij je zijn, en heel dicht bij je zijn,

Hij zal zijn vrede aan je geven. Hij zal zijn vrede aan je geven.

Vraag aan de gemeente:
Gemeente, wilt u Amber die nu gedoopt is, dragen in uw gebeden, opnemen in uw
midden en naar uw vermogen helpen groeien in geloof en haar voorgaan in het volgen
van Jezus Christus?
Antwoord: Ja, dat beloven wij.

We gaan weer zitten.

Overhandiging doopkaars en doopkaart

WE GEVEN OM ELKAAR

Gebeden

Aandacht voor de collectedoelen / Inzameling van de gaven



WE GAAN EN GOD GAAT MET ONS MEE

Slotlied Hemelhoog 200 : 1 en 2 — U zij de glorie

1. U zij de glorie, opgestane Heer! 2. Zie Hem verschijnen, Jezus onze Heer!
U zij de victorie, nu en immermeer. Hij brengt al de zijnen in zijn armen weer.
Uit een blinkend stromen, Wees dan volk des Heren,

daalde een engel af, blij en welgezind,

heeft de steen genomen en zeg telkenkere

van 't verwonnen graf. Christus overwint!

U zij de glorie, opgestane Heer! U zij de glorie, opgestane Heer,

U zij de victorie, nu en immermeer. U zij de victorie, nu en immermeer.

Wegzending en zegen
Allen Amen.

4Tune speelt uitleidende muziek.
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